
Lieve gasten, 
 
Ik mag namens Tess, de vader van Tess en ons gezin even een woordje tot 
jullie richten. 
 
We zijn hier vandaag dankzij onze prachtige dochter Tess. In april 2013 
hoorden we dat Tess ziek is en niet meer beter wordt. Op dat moment stortte 
onze wereld in. We kwamen al snel tot de conclusie dat we geen invloed 
hebben op deze ziekte, maar wel een keuze hebben in hoe we hiermee 
omgaan. En dus besloten we te genieten van iedere dag alsof het de laatste 
is. Dat klinkt heel makkelijk, maar gaat uiteraard de ene dag beter dan de 
andere. We hebben geleerd om te genieten van de kleine dingen in het leven! 
En we zijn dankbaar voor iedere dag dat Tess nog bij ons is. 
 
Ik krijg heel vaak de vraag: wat kunnen we voor Tess of jullie doen? Dan is 
mijn antwoord meestal: er zijn! Dus wat is het fijn om jullie hier allemaal te 
zien: familie, vrienden, mensen die voor Tess zorgen of voor haar gezorgd 
hebben, oud klasgenootjes en mensen die op een of andere manier meeleven 
met Tess en ons gezin. Dat geeft zoveel steun en is belangrijker voor ons dan 
je je misschien beseft. Ik wil daarom ook van de gelegenheid gebruik maken 
om je hiervoor te bedanken. 
 
En natuurlijk bedanken wij ook de man die zich als eerste opgaf na onze 
oproep en dit allemaal georganiseerd heeft. Zonder hem was dit geweldige 
feest er niet geweest. Ik vraag een groot applaus voor Matthijs. 
 
Tess, jouw ziekte brengt de nodige zorgen, uitdagingen en ander gedoe met 
zich mee. Ondanks dat ben je altijd vrolijk en geniet je van het leven. Je bent 
een echte doorzetter en we zijn ontzettend trots op jou. En omdat jij zo houdt 
van muziek en feestjes en jouw wereld steeds kleiner wordt hebben we 
besloten de wereld nog een keer naar jou te brengen. Vandaag is jouw dag!      
 
Tot slot: Vandaag vieren we dat Tess nog bij ons mag zijn. Dus geniet van de 
muziek, de hapjes en drankjes en vooral……. geniet van elkaar. Vier het 
leven! 
      
 
 


